
 

 

september 2020 

Van het  bestuur. 

 

Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309, 

 

In kringen van Peugeot Liefhebbers, zeker die van de 205 en 309, word de liefde 
voor onze leeuwen vaak omschreven als een virus dat je besmet en niet meer 
loslaat. En dat zomaar kan overspringen naar vrienden, partner of kinderen. Een 
mooie beeldspraak, maar inmiddels leven we met een heel ander virus. Dat niet 
alleen voor een nare ziekte kan zorgen maar ook de hele samenleving beïnvloed. Je 
bent misschien wel je baan of inkomen kwijt, of juist keihard aan het werk, in de zorg, 
de voedselvoorziening of 1 van de vele andere beroepen die ons leven gaande 
houden. 

Als bestuur hadden we al vrij snel besloten dat onze kofferbakverkoop in april niet 
door zou kunnen gaan en later hebben we alle evenementen tot 1 september 
geannuleerd. Ook hebben we ervoor gekozen om de viering van 35 jaar 309, die 
gepland stond voor oktober, met een jaar uit te stellen. We willen dat vieren met een 
groot en feestelijk evenement, met gasten uit omliggende landen en bijzondere 309's 
die we uit Frankrijk over laten komen. Dat werd te onzeker voor komende oktober, en 
daarom gaan we voor het 35+1 jaar feest. In deze  nieuwsbrief lees je er meer over.  

Ondertussen hebben we onze uitgestelde Midden-Nederland rit alsnog op 6 
september gereden. Nadat we die op Facebook hadden aangekondigd ging de 
inschrijving zo rap dat we die al dicht moesten zetten voordat we weer een 
nieuwsbrief klaar hadden. Verderop kan je in ieder geval van de fotoôs genieten. En 
ook lees je wat over de kofferbakverkoop in oktober die we wel laten doorgaan in de 
Betuwe. Dit keer wel met aanmelding verplicht. 

We wensen jullie 
een goede 
gezondheid toe, 
met een  
uitdovend Corona 
en een blijvend 
Peugeot-virus.  

 

 

 

Albert,  

AnneJan,  

Frank,  

Mario. 

 

  



 

 

Zondag 18 oktober 2020: kofferbakverkoop, Tricht (Betuwe). 

 

Voor de kofferbakverkoop van dit jaar is het noodzakelijk je van te voren aan te 

melden. De dag wordt ingedeeld in twee groepen en in beide groepen is plaats voor 

50 bezoekers.  

De eerste groep is welkom vanaf 10.00 en de tweede groep om 13.00.   

Stuur een mailtje naar info@peugeot205-309clubnederland.nl  om je gratis aan te 

melden. Vermeld je naam en of je in groep 1 of 2 wilt komen of dat je in beide kunt. 

We gaan enkel op volgorde van aanmelden bezoekers toelaten, Heb je aangegeven 

in beide groepen wel te kunnen dan kunnen we, als er 1 groep vol is, je verplaatsen 

naar de andere groep.  

Wil je verkopen, meld je dan ook aan op info@peugeot205-309clubnederland.nl 

Kun je onverhoopt niet, meld je dan op tijd af zodat we de eerst volgende persoon op 

de lijst toe kunnen laten. 

Rond de middag, dus voor beide groepen, is er een snackwagen aanwezig waar een 

lekkere versnapering kan worden gekocht. 

Een week vooraf krijg je detailinfo toegestuurd met het adres e.d. 

Meld je aan en we zien jullie allemaal graag verschijnen op 18 oktober! 
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Terugblik  

 

Met maar liefst 60 autoôs en 100 deelnemers hebben we afgelopen 6 september de 

Midden-Nederland rit gereden. Dit keer niet vanaf de parkeerplaats van een 

fastfoodketen maar vanaf de ruime P&R 

in de Meern, bij Utrecht. 

 

Voor velen weer een eerste evenement 

na de strenge lockdown sinds maart. Dat 

merkten we aan de enthousiaste en grote 

opkomst. Ook was het even wennen hoe 

om te gaan met afstand houden en toch 

elkaars autoôs te bewonderen. Erg leuk 

vonden we het om veel nieuwe 

deelnemers te verwelkomen, van alle 

leeftijden. 

  



 

 

 

 

Na een uitleg, wat koffie of thee  en met een goed uitgewerkte route gingen we van 

start. In 5 groepen van 12 met ruime tussentijd. We hebben van alles gezien: stukjes 

woonwijk in Nieuwegein en Vleuten, oude kaders, bochtige dijkwegen, rustieke 

routes door het waterrijke gebied tussen Utrecht en Schoonhoven, molens en 

kastelen, de Beatrixsluizen, de drukbevaren Vecht, kortom afwisselend en boeiend.  



 

 

 

De veren en remmen zijn ook goed getest op de onvermijdelijke drempels. We waren 

niet als enige op weg op deze zonnige dag, getuige de vele wielrenners die we 

vooral tegen kwamen alsmede een toertocht van historische trekkers. 

 

Er waren een paar bijzondere 205-en 

te zien. Een zeer fraaie T16 replica. 

En de eerste echte rit van de 205 

Nepala op NL kenteken. En er was 

nog veel meer moois te zien. 

Vastgelegd door onze eigen 

fotografen, en door Dick Groen van 

Autopics.nl. Een 205 van over de 

oostgrens reed dapper mee. 

 

 

 

  


